DE WAARDE EN DE VRUCHTVAN DE ZUIVERE PREDIKING

i Het harde
mensenhart wil niet
zoals God wil,

God heeflt de mens
licf cn zendt
predikers uit om
mensen (€ winnen.

Oproep tot bekering

| Prediking is
liefdevol, zacht, en
dringt nict door in
het hart van de
mens.

Van Zijn troon
zendt God de
Heilige Geest ¢n die
| dringt met de

| zuivere prediking
door in het harde
hart van een mens.

Dit is in grote
trekken het werk
van God. Hij maakt

mensen gewillig om |

Hem te zoeken, te
dienen. te eren en te
loven.

(schematisch)

Deze. apart gezette.
mensen vormen de
gemeente van
Christus,

Zij zijn straks de
bewoners van de
nieuwe hemel en de
nicuwe aarde.

| Tot hen zegt Jezus: |
U bent het licht voor
de wereld. Matt.
5:14

Hijzelf roept uit
deze gemeente
mensen voor Zijn
dienst.

Efeze 4:11-16 |

Deze gemeente .
wordt in Efeze 4:17-
32 opgeroepen om

te leven als nicuwe
mensen.

Dit is het moment van de wedergeboorte, De totale vernicuwing
van de mens. Hier is ook het begin van de dagelijkse bekering.
De z.g. heiligmaking of heiliging

Deze tekening probeert niet een nieuwe theologische opstelling neer te zetten, maar is
alleen een heel eenvoudig hulpmiddel om beter te begrijpen hoe God Zijn gemeente roept.
Ook om de waarde van een zuivere prediking helder te maken.

De zuivere prediking in de gemeente is normaal het apparaat dat God gebruikt om mensen
te trekken, te roepen tot geloof en bekering. En ook om de mens gewillig te maken om de

Heere te dienen.

Deze prediking gebruikt God ook om de “geroepenen”, de “apart gezetten™ verder te
leiden en te onderwijzen door middel van zijn knechten. De opdracht aan deze geroepenen
is heel duidelijk: GA! Matth 28:18-20



DE GEVALLEN MENS.

(schematisch denken)

De gevallen mens is een gelukzoeker geworden.

Maar hij zoekt zijn geluk ver van God vandaan. Wat hij ziet als geluk is niet het echte geluk. Is schijngeluk.

Hij zet alles en alle in werking om dat schijngeluk te bemachtigen.

Kain gaat ver weg van zijn familie. Zoekt de vrede en het geluk in aardse macht en rijkdom en vermaak.

Stapje voor stapje is de hele wereld van dit alles doordrongen. En zo wordt het Genesis 6. De zondvloedkomt.

God begint daarna overnieuw. Ga de wereld bewonen als nieuwe mensen. Nee! Doen we niet. Toren in Babel. Die is ons vertrouwen.
We blijven dicht mogelijk bij die toren. Spraakverwarring. God zet Abram apart, en zijn nageslacht. Izak, Jacob, enzovoort.

Zolang ze leefden met God was het goed. Lieten bewust God los. Alles verloren. De hele geschiedenis van O.T.

N.T. Apostelen vormen gemeenten. Mensen komen bij elkaar als broeders en zusters, bij Gods Woord. Wordt later losgelaten. Mensen
vioorden worden de wetten van de kerk. Gaat fout, steeds meer en meer. Kerkhervorming, nieuwe orde: Bijbel... helaas, stapje voor
stapje weer meer menselijke regels en voorschriften. Evangelie naar de achtergrond. Zonder, buiten Evangelie geen geluk. Sommigen
gaan de weg van het Evangelie, ze geloven. Anderen gaan andere wegen, eigen wegen, zonder of met Godsdienst.

i
Zien we in deze tekeningen |
Gelukzocker, Gaat bruggen bouwen. Stort met brug en al in het ravijn. Eeuwige verwoesting noemt de Bijbel dat. God komt naar deze
mens toe met Zijn eeuwig Evangelie. JEZUS! ZALIGMAKER! Let zalig “maker”. Niet te verdienen door ons. Alleen te krijgen. Gratis. i




